Bogu kumite full contact.

Wat is een Bogu?

Een Bogu = beschermingkleding.

Het hoofd, lichaam, armen en benen worden voorzien van beschermers. De bescherming dient
ervoor om de technieken volledig te kunnen maken zonder dat de tegenstander daarbij
onnodige schade oploopt. Het dragen van Bogu is bij Jiyu ippon kumite (vrij kumite)
verplicht

Wie deden er mee vanaf wanneer mag je meedoen?

Vanaf de groene band (6e kyu) kan je deelnemen aan het jaarlijkse kampioenschap vrij
kumite en soms moet je 16 jaar of ouder zijn vraag hier ook om bij je Sensei. Degene die met
de wedstrijd mededen waren: Remco zwart, Artak simonian en Boydi koning

Waarom deden we mee?

De reden van Remco en Artak weet ik helaas niet. Mijn reden om mee te doen was,
omdat ik hier heel veel van leer en ik graag mee doe aan wedstrijden, want hier wordt ik
echt getest op wat ik heb geleerd en nog moet leren. Sensei Max zei dat er wedstrijden
waren ‘full contact kumite met een Bogu pak’ de Sensei vroeg aan mij of ik ook wilde
meedoen. Ik vond het een leuk idee en een hele leuke aanbod en kans dus die nam ik
aan. In eerste instantie, omdat ik dan ook voor het eerst een beschermpak ervaar en hoe
het zit en beweegt en voelt. En hoe het nou op een andere stijl is om te vrijvechten. Ik
vond het een geweldige ervaring en ik wil het graag nog een keer doen. Ook wilde ik
meedoen, omdat ik dan de leraar van mijn vader en de leraar van Sensei Max Agerbeek
een keer ontmoet.

Waar werd het event gehouden?

De wedstrijden werden gehouden in Diemen in Sportschool Diemen ( passende naam niet
haha).

Artak en Boydi reden met Remco mee. Artak en Boydi werden om 10 uur’s ochtends bij de
Dojo opgehaald en rond half 11 kwamen we in sportschool Diemen aan later op de middag
kwam Sensei Max ook scheidsrechteren. Daar aangekomen werden we in de kleedkamer
vriendelijk begroet door de leraren van Amsterdam en de mede karateka's die al bezig waren
met omkleden en opwarmen. Tijdens het omkleden werd er verteld hoe het allemaal ongeveer
in zijn werk ging. Dit werd later nog een keer verteld voordat de wedstrijden begonnen. Maar
omdat het onze eerste ervaring was vertelde ze het vooraf al. Tijdens het omkleden kwam
Sensei Takahasi binnengelopen. Een vrij oude man met een brilletje op en een normale lengte
rond de 1.80 ongeveer. Hij heeft zwart haar en zag er een beetje mager uit kan ook komen
door zijn trainingspak maar ik vond hem er een beetje mager uitzien. Hij sprak alleen maar
engels en japans. Ik vond het een eer om hem te ontmoeten. Hij was een van de
hoofdscheidsrechters van het kumite toernooi.

Ik vond het een prachtige ervaring en een hele leuke wedstrijd en we zijn met zijn 3en
eerste geworden ook nog tot onze verbazing. Iedereen was erg aardig tegen elkaar en
heel sportief. We vochten in teams tegen elkaar. Er waren 8 teams van 3 personen.

We vochten rondes van 3 min ongeveer 1 tegen 1. eerst de licht gewicht tegen de licht
gewicht van de tegen partij daarna het midden gewicht tegen mekaar en tot slot
zwaargewichten tegen elkaar. We deden team Bogu-kumite wedstrijden. Het is een echte
aanrader om er een keer aan mee te doen, want je leert hier zoveel uit. En het is totaal
anders als dat je alleen maar oefent en niet echt raakt. Je leert heel snel waar je aan kan
werken voor de volgende keren. En als je de kans krijgt om het te doen neem hem aan
en ga er dan heen, want het is echt een top event je kan het wel van anderen horen hoe
het was en aannemen maar dan weet je nog niet of het waar is het is gewoon een echte
aanrader om ook mee te doen.



de 1° plaats wisselbeker van Team bogu kumite gewonnen door club Zanshin Heemskerk.
Binnen gehaald door karateka's: Remco zwart, Artak simonian en Boydi Koning

Ooshh en veel lees plezier Boydi Koning
Arigato voor het lezen van mijn ervaring.



